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Entrada 700 Nieuwsbrief Mei Juni 2024 
 

Hallo allemaal, Entrada 700 meldt zich met de 4e nieuwsbrief van 2024! Entrada biedt zoals jullie weten 

plaats aan 220 vluchtelingen uit Oekraïne. Wat mensen misschien niet weten is dat wij ook huisdieren 

opvangen. En daar gaat het in deze nieuwsbrief o.a. over. We gaan jullie voorstellen aan een aantal 

dieren en de baasjes vertellen het vluchtverhaal. Dat zijn bijzondere en vaak ook ontroerende verhalen 

met één gemene deler ‘dat wanneer je alles achter moet laten, je beslist je huisdier mee wil nemen!’ 

Voor de statistieken: bij ons wonen 17 honden, 9 katten, 2 hamsters en 2 cavia’s.  

 

Op de foto hierboven zie je Polly en haar baasjes Oleksandra en Denis vertellen hun verhaal: 

 

Hallo, wij zijn Oleksandra en Denis, en wij zijn al 8 jaar samen. Twee jaar geleden kreeg ons gezin 

gezelschap van een klein meisje, Polly. Ze werd geboren op 20 februari 2022 en op 24 februari begon de 



oorlog. In deze moeilijke tijd wisten de eigenaren van de pups niet wat ze ermee aan moesten. Daarom 

verkochten ze erg goedkoop. We kochten Polly met ons kleine stipendium. Haar naam betekent zoiets als 

"zonnig". Zo hebben we, na een maand van grootschalige invasie, een klein brokje hoop en geluk. 

We hebben een jaar onder Russische bezetting geleefd. Polly zag ook Russische soldaten die haar bang 

maakten en hoorde constante explosies. En ook, omdat we altijd het gevaar voelden, leidden we ons naar 

een veiliger plek. 

Toen er een raket vlakbij ons huis vloog, durfden we te vertrekken en onze levens te redden. Destijds was 

het erg moeilijk om met dieren te reizen, dus lieten de meeste mensen ze daar achter. We besloten meteen 

dat we Polly zouden meenemen of bij haar zouden blijven. 

Toch wisten we te ontsnappen, we waren 5 dagen onderweg, erg moe en uitgeput. Maar we waren blij 

om naar Nederland te komen. We zijn nog aan het aanpassen, maar voelen ons eindelijk op ons gemak. 

En Polly is hier heel gelukkig, ze heeft veel vrienden gemaakt en voelt zich eindelijk veilig. Wij willen 

iedereen die hierbij betrokken is bedanken. 

 

Valentyna is uit Oekraïne gekomen met haar prachtige zwarte kat. Geëmotioneerd vertelt ze vanaf een 

briefje haar verhaal: 

Ik ben Valentyna uit Oekraïne, het mooiste land. Het heeft alles, de zee, rivieren, bossen, bergen, steppen 

en geweldige hardwerkende mensen, alles voor een gelukkig leven. Maar vijanden hebben mijn land 

aangevallen, mensen gedood, kinderen gestolen, gevangen genomen. Ze hebben een deel van het land 

waar ik woonde in beslag genomen en geannexeerd. Ik wilde ze niet ook nog mijn kat geven. Ik moest 

weg en ging naar Nederland. Ik dank de mensen in Nederland die een goed hart hebben, voor hun hulp 

en zorg. Heel erg bedankt.   

 

Valentyna wil graag op de foto voor de landkaart van haar geliefde Oekraïne die bij het Participe kantoor 

in de gang hangt.  

 

 

Joy is het allerkleinste hondje in de opvang, een schatje en van onschatbare waarde voor de eigenaar 

Oleksandr. Samen met zijn vrouw is hij naar Nederland gekomen uit gevaarlijk bezet gebied Cherson. 

4 dagen voor de oorlog begint, brengen ze samen hun kleinkind naar Irpin. Terug gekomen zijn ze 

alleen in het appartement, het vriest ’s nachts en in huis is het net 8 graden. Om warm te blijven liggen 

ze onder veel dekens met hondje Joy tussen hen in. Ze branden kaarsen, het is dan in de ochtend +11. 

In het stadscentrum lopen groepen Russische soldaten, zij controleren alles. Ze zijn bang om naar buiten 

te gaan. Oleksandr zegt dat ze geen honger hadden, al het geld en voedsel delen ze met elkaar en 

andere mensen in het gebouw. Voor de oorlog hadden hij en zijn vrouw verschillende bronnen van 

inkomsten, verkoop van voedsel en het runnen van een soort sanatorium in de zomermaanden. 



Uiteindelijk komt er een ‘green corridor’ om mensen te kunnen evacueren. Zij hebben de hond 

opgepakt, wat tassen en zijn vertrokken naar Kiev, daarna met de trein naar Liviv. Daar blijven ze 3 

maanden bij een neef. Van de auto die ze willen gebruiken blijken de banden gestolen en het duurt 

opnieuw even voordat de auto gerepareerd is en weer kan rijden. Ze gaan dan naar Nederland en 

wonen eerst even bij een neef die al in Nederland woont. Oleksandr wordt in Nederland geopereerd 

aan een versleten heup en komt uiteindelijk in augustus 2023 samen met zijn vrouw naar Entrada. De 

revalidatie is voorspoedig verlopen en hij kan nu alweer redelijk goed lopen. Zijn Joy zo zegt hij is zijn 

vreugde en zijn troost. Wij zien hem elke dag lopen met zijn Joy. Oleksandr wilde graag op de foto in 

een van onze klaslokalen.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in deze nieuwsbrief een terugblik op de prachtige tentoonstelling van Liudmyla en haar leerlingen 

in het Dorpshuis in Duivendrecht van 30 april tot 5 juni. Wethouder Paulette Koek-Baks heeft de 

tentoonstelling geopend. Er zijn speeches van haar, van Linda (Coherente) en van Anastasiia (Participe). 

 

Er is muziek van collega’s Participe Anatolii en Anastasiia en bewoner/ zangeres Kseniia met mooie 

melancholieke en ook vrolijke liedjes. En natuurlijk gaan de gasten alle schilderijen bekijken en kan er 

een bod gedaan worden. De wethouder zegt hoe belangrijk het is om je creatief te uiten, te kunnen 

verwerken wat je mee hebt gemaakt. Ze vertelt dat ze ook heel goed het verschil heeft kunnen zien in 

hoe toch ietwat somber de tekeningen eerder waren. Nu zien we veel meer kleurrijke tekeningen en 

schilderijen. Kijk maar mee! En natuurlijk gaat Liudmyla ook na de expositie door met haar leerlingen 

met het maken van nog meer moois. Van het geld van de verkochte schilderijen kunnen weer nieuwe 

materialen en doeken aangeschaft worden. Een impressie in foto’s:   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Als laatste in deze nieuwsbrief aandacht voor Neonila die de omgeving van Entrada letterlijk 

opfleurt met planten en bloemen. Na haar oproep en voorstellen hebben mensen plantjes en 

zaden gebracht en is Neonila op pad geweest. Daar kon zij mee aan de slag! Ook de hal in 

Entrada ontsnapt niet aan haar aandacht. En Neonila neemt ook andere bewoners mee, ze 

zegt dan ‘gardening is the best therapy’. Ze heeft gelijk, de omstandigheden in Oekraïne 

worden er niet beter op, de zorgen blijven voortduren. Ieder probeert op een eigen manier 

afleiding te zoeken. Daarom zijn we ook regelmatig op pad naast de gewone activiteiten zoals 

taal- en tekenlessen. Het is belangrijk dat daar aandacht voor is. Participe krijgt het vaak voor 

elkaar om met (deels) vrijkaarten naar een evenement te gaan. Zo zagen we in Carré Edward 

Scissorhands, gingen we naar de Efteling met tieners, met ouderen naar Haarlem met 

Coherente en is er voor kinderen een speelmiddag georganiseerd door Coherente.  

 

Neonila aan het werk     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tot zover weer, namens alle 220 bewoners en het Participe team én met hoop op betere 

tijden, veel groeten & liefs! 

 

Aylene Anatolii Anastasiia Elena Anne 

Participe Amstelland 
 

Heeft u vragen, ideeën of wilt u met ons in contact komen? Dat kan op 06 42749361 a.sloot@participe.nu  

mailto:a.sloot@participe.nu
https://nl.linkedin.com/in/elena-nabatova-81259435?trk=public_post_comment_actor-image

