
Voor wie de inhoud niet schuwt

OPEN MINDS
Activiteiten voor mensen met een breed interessegebied, liefde voor wetenschap, passie

voor natuur en cultuur… Herken jij je in deze beschrijving? Dan bevind je je hier in fijn

gezelschap! Mensen met een open blik en een breed wereldbeeld. 

Er staan lezingen op het programma van jonge sprekers, natuuruitjes, kennismaking met

andere culturen en museumbezoek.

Je kunt je aanmelden voor de appgroep, dan houden we je op de hoogte van

interessante activiteiten in de omgeving. Interesse? Geef dan je naam en nummer door

aan Caron: c.honold@participe.nu of bel 06 23537389

Uitjes naar Nationaal Park Kennemerland: Do 24 en do 31 okt. 10.00 – 16.00 uur

Lezing: Exorcisme door de geschiedenis heen: Ma. 28 okt. 15.30 – 16.30 uur

Eritrese koffie ceremonie: Di. 5 nov. 11.00-13.30 uur

Wijnproeverij Amsteltuin: Wo. 13 nov 11.30-13.00 uur

Lezing: De Sikh gemeenschap, oorsprong en diaspora: Vr. 29 nov 13.00-14.15 uur



Voor wie de inhoud niet schuwt

OPEN MINDS
Uitjes naar Nationaal Park Kennemerland

Wij ontmoeten elkaar bij het MOC en drinken samen een kopje koffie voor vertrek. Het busje

brengt ons naar het bezoekerscentrum van Nationaal Park Zuid-Kennemerland in Overveen.

Voordat wij aan de wandeltocht beginnen, genieten wij hier nog van een gebakje met koffie of

thee. 

En dan wordt het tijd voor actie. Wij wandelen door de duinen, een schitterend natuurgebied

met zandverstuivingen, natte duinvalleien, kleine heuveltjes op en af, en hebben wij geluk dan

ontmoeten wij de Schotse Hooglanders of de Konik paarden. Aangekomen bij het strand is er

een korte sanitaire stop bij restaurant Parnassia. Wij vervolgen de wandeling langs het strand tot

Bloemendaal, vanwaar het busje ons weer ophaalt om terug te rijden naar Amstelveen. 

Wandelafstand: 8 km

Data: 24 oktober en 31 oktober 2024

Vertrek: MOC gebouw, Lindenlaan 75, 09.30-10.00 uur

Geschatte terugkomst: 16.00 uur

Eigen bijdrage: € 20,00 Euro, te betalen bij inschrijving bij c.honold@participe.nu

U krijgt hiervoor vervoer, koffie en gebak, lunchzakje.

Neem een rugzakje met water en ruimte voor het lunchzakje mee.

Yigal Karo (opreismetkaro.nl) gidst ons door het prachtige duingebied.

Lezing: Exorcisme door de geschiedenis heen

Maarten Lucassen is historicus en demonoloog. Hij onderzoekt alles wat met demonen, het
geloof in magie en hekserij te maken heeft. Hij liever dan jij? In deze lezing vertelt hij over
exorcismen, de gedachte erachter en de gebruiksvoorwerpen. Wist je dat zo’n exorcisme een
heel groot ritueel is? Een unieke kans om in zo’n bijzonder thema meegenomen te worden!
Ma. 28 okt. 15.30 – 16.30 uur
MOC gebouw, Lindenlaan 75
Entree € 2,50 incl. koffie/thee

Wijnproeverij Amsteltuin

Wo. 13 nov 11.30-13.00 uur
Vertrek vanuit MOC, Lindenlaan 75, 11.15 uur
Kosten € 15,00
Yigal Karo neemt ons mee naar stokken die hij zelf nog geplant heeft!

Eritrese koffieceremonie

Di. 5 nov. 11.00-13.30 uur
MOC gebouw, Lindenlaan 75
Entree € 7,50, incl. vers bereide pannenkoeken en hapjes
Musie Haile neemt je mee in de Eritrese beleving van aandacht en tijd voor elkaar.

Lezing: De Sikh gemeenschap, oorsprong en diaspora

Vr. 29 nov 13.00-14.15 uur
MOC gebouw, Lindenlaan 75
Entree € 2,50, incl. koffie/thee
De jonge Anoop Singh vertelt over zijn geloof en cultuur en de historie.

Geef je snel op,
er zijn 8 plaatsen per uitje!


