Entrada 700 Nieuwsbrief Februari 2024

Hallo allemaal, Entrada 700 meldt zich met de 2e nieuwsbrief van 2024! We hebben
ongelooflijk leuke reacties op de 1e nieuwsbrief gekregen! Enthousiaste reacties waarin
contacten zijn gelegd en netwerken zijn gedeeld. Dat is fijn want zo timmeren we samen aan
die weg van delen en elkaar helpen.

Inmiddels is er een 20 man/ vrouw opruimploeg die elk weekend actief is om zwerfvuil op te
ruimen in de Entrada omgeving, hebben jullie gemerkt hoe schoon het is?

Bij onze bewoners is de wens ontstaan om de Nederlandse en/ of Engelse taal beter te leren
d.m.v. praktische conversatie. Wij dachten aan een kopje koffie bij ons of bij jullie, een
wandeling in de pauze. Gewoon even ontmoeten overdag, hoe gaat het, wat doe je vandaag?
En ook bijvoorbeeld hoe voer je in Nederland een sollicitatie gesprek? Zou leuk zijn om zoiets
te oefenen in het echt op bezoek bij een buur Entrada bedrijf? Oefenen doen we ook samen
met Coherente, de vrijwilligers van Coherente geven taallessen Nederlands en Engels op
verschillende niveaus. Het is fijn dat we daar op locatie mooie klaslokalen voor hebben.

Participe heeft kort geleden ook een officiéle sollicitatie procedure gestart op zoek naar een
Oekraiense assistent medewerker bij ons op kantoor. Wij waren blij verrast met de
aanmeldingen en onder de indruk van de talenten! Moeilijk kiezen en de rest van de talenten
zullen op de eerst volgende bijeenkomst gepresenteerd worden. Dat zal zijn op de Easter
party op 26 maart, wij sturen een officiéle uitnodiging en heten jullie alvast van harte welkom!



Zo hebben we een personal trainer die sportactiviteiten binnen en buiten gaat organiseren.
Een jongeman die beheerder is geworden van onze fitness ruimte, een moderator voor onze
bewoners groep Telegram app en een talent voor het organiseren van kinderactiviteiten.

En steeds en altijd is er de zwaarte van de oorlog. Het wordt met de dag moeilijker het land
uit te komen. Veel mannen vluchten illegaal. Als je 18 bent bijvoorbeeld. Of hoe krijg je een
jongetje van 9 uit Oekraine als moeder voor oma met dementie moet zorgen, niet weg kan
en dochter hier in Entrada woont en vader niet meer leeft. Dan probeer je een plan te maken
samen, mee te denken. Dan heb je papieren en hulp nodig. Wij denken mee en helpen waar
we kunnen, luisteren is het allereerste.

Alle 220 bedden in Entrada voor Oekraiense vluchtelingen zijn inmiddels bezet. Er is inmiddels
een tekort aan bedden voor Oekraiense vluchtelingen landelijk. Van verdieping 1 t/m 5
proberen wij zoveel mogelijk een community te zijn. Het gaat meestal goed en soms ook niet.
Dan moeten we streng zijn, we willen alle bedden zoveel mogelijk beschikbaar houden voor
mensen die nog steeds vluchten voor de oorlog.

Nu we even op weg zijn, gaat de aandacht ook uit naar de ouderen onder onze bewoners.
Wat kan je nog als je dik in de 70 bent en je je realiseert dat je waarschijnlijk nooit meer terug
gaat naar je vaderland?

Dan zoeken we samen naar zinvolle besteding in onze opvang. Mevrouw Neonila is daar een
goed voorbeeld van, zij houdt van tuinieren en zorgen en zo zorgt zij voor onze planten op
de begane grond en zorgen wij voor bloembakken buiten, een stukje tuin buiten, af en toe
naar het tuincentrum (dat vindt ze echt geweldig!) en zij wast onze handdoeken en
theedoeken voor de Participe keuken.

Invulling, zingeving daar draait het om. En dan wil Neonila vanzelf ook op taalles voor 55+.
Van het een komt het ander. Dat proberen we steeds te doen 'van het een komt het ander'.
Op weg helpen, luisteren, wat leeft er, wat zijn zorgen. Hoe kunnen we mentaal hulp bieden?
We helpen met elke week spreekuren op locatie van psychologen, vluchtelingenwerk, de
gemeente en er komt 2x per week een huisarts. En onze kantoordeur staat altijd open.
Luisteren helpt altijd. En wij tekenen, dat helpt ook!

Namens alle 220 bewoners en het Participe team en met hoop op betere tijden, veel groeten
& liefs!
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